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Pastoraal Voorwoord 

En weer wordt het Kerstmis 
 

De grote vakantie is net voorbij of de 
tuinartikelen verdwijnen om plaats te maken 
voor de kerstballen en alles wat daar 
tegenwoordig bij wordt bedacht. En dat is 
heel veel. ‘Bezoek de grootste kerstshow van 
de regio’ zie ik regelmatig staan en dat is altijd 
waar: want hoe groot maak jij je regio. Nu de 
duisternis toeneemt, groeit het verlangen 
naar licht en warmte.  
 
Zo zijn we vorig jaar met Kerstmis wereldwijd 
op weg gegaan met het jaarthema Pelgrims 
van Hoop. Dat eindigt met Driekoningen, 
maar wij in de Zaanstreek trekken dat thema 
van pelgrimeren nog even door en beginnen 
bij het nieuwe werkjaar in september met het 
thema Groeien in Verbondenheid. 
 
Maar even terug naar die grootste kerstshow. 
Veel van wat daar getoond wordt, komt uit 
landen die niets met Kerstmis hebben. En bij 
wat ‘Made in China’ is, wil de leiding van dat 
land helemaal niets met godsdienst te maken 
hebben. 
 
De kerstgedachte is niet verbonden aan een 
tijd van het jaar, is niet verbonden met een 
plaats waar een aantal poppetjes wordt 
tentoongesteld. De kerstgedachte is daar 
waar God op aarde mens kan worden. Ik ken 
dan ook heel wat grotere kerststallen op deze 
wereld dan die in het Spaanse Alicante waar 
ze beelden hebben van 18 meter hoog. God 
wordt geboren bij mensen die leven in de 
sloppenwijken bij de grote steden van deze 
wereld waar kinderen in de goot opgroeien. Ik 
zie een grote levende kerststal op de 
puinhopen van al die plaatsen op onze wereld 
waar gevochten wordt en waar onschuldigen 
in de val zitten.  
Ik zie God mens worden waar omgezien 
wordt naar elkaar in vreugde en verdriet. De 
kerstgedachte wordt levend waar mensen 
hun hart openen naar elkaar. God is niet 
aanwezig als er een paar beeldjes worden 

uitgepakt. Ze verwijzen naar het verhaal van 
de Levende onder ons. God is daar waar 
mensen zo van elkaar houden dat er een kind 
uit hun liefde geboren mag worden. En God is 
er ook als dat kind niet gewenst en geliefd 
wordt. Gods menswording gebeurt daar waar 
mensen elkaar gelukkig maken. 
 
God is daar waar een vader hoort dat hij 
kanker heeft, waar een kind hoort dat het 
gehandicapt verder zal moeten gaan, waar 
een moeder hoort dat er voor haar geen werk 
meer is. Er worden nogal wat van die 
'dreunen' uitgedeeld. We kennen allemaal het 
gevoel dat de bodem van het leven onder je 
vandaan glijdt.  
 
Wanneer God mens wordt, dan kiest hij 
daarvoor de weg vanaf het begin. En ook die 
laatste onafwendbare hobbel gaat hij niet uit 
de weg. Onze wereld is één grote kerststal, 
maar ook één grote Calvarieberg en ook een 
Paastuin! Voor het mens worden heeft God 
niet veel nodig. Geen paleis of sociale 
huurwoning, een paar golfplaten en een stuk 
plastic zijn voldoende. God zoekt vooral 
mensen die voor Hem een thuis bereiden. 
Daarvoor wordt het ook dit jaar weer 
Kerstmis, om het vol te houden, om elkaar te 
bemoedigen, om Zijn woord te verstaan, om 
Gods genade te ervaren. En om hopelijk dat 
kind achterna te gaan in ons hele gewone 
dagelijkse leven. 
 
Welkom om dat te vieren in de liturgie van 
Kerstmis.  
Welkom om Gods menswording te vieren en 
te beleven op al die andere dagen van het 
jaar. 
 
U allen een Zalig Kerstfeest en een Gezegend 
Nieuwjaar toegewenst. 
Namens het pastorale team 
 
Matthé Bruijns, pastor. 
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Vanuit het Pastoraal Team 

Zalig kerstfeest voor iedereen 
 

Beste broeders en zusters, 
 

Kerstmis nodigt ons opnieuw uit om te kijken 
naar dat eenvoudige, stille tafereel in 
Bethlehem: een kind in een kribbe, kwetsbaar 
en weerloos, en toch het Licht van de wereld. 
In een tijd waarin onvrede en geweld vele 
landen teisteren, blijft deze boodschap 
krachtig en actueel. 
 

Paus Franciscus zei het treffend: 
“Kerstmis betekent dat God een kind wordt 
om ons te laten begrijpen hoe dichtbij Hij wil 
zijn.” 
 

Wanneer wij naar de kribbe kijken, zien we 
geen macht, maar liefde; geen geweld, maar 
tederheid. Paus Benedictus XVI schreef: 
“In de eenvoud van de kribbe herkennen wij 
de liefde waarmee God naar ons toekomt.” 
En de heilige Leo de Grote herinnerde de 
gelovigen hier al aan in de vroege Kerk: 
“Christen, erken uw waardigheid, door de 
geboorte van Christus bent u opgenomen in 
het licht.” 
 

In dat licht mogen wij ook de pijn van de 
wereld voor God brengen. Laten we daarom 
bidden voor vrede overal, en overal waar haat 
en onenigheid mensenlevens verwoesten. 
Kerstmis is geen vlucht uit de werkelijkheid;

het is juist de kracht om de wereld te dragen 
met geloof en liefde. 
 

Het Kind in de kribbe vraagt ons om mee te 
werken aan vrede. Het Evangelie nodigt ons 
uit tot ahimsa – “gij zult niet doden; doe geen 
kwaad”. Dat is een woord uit het Sanskriet dat 
diep resoneert met Jezus’ gebod: “Heb elkaar 
lief zoals Ik u heb liefgehad.” 
 

De theoloog Karl Rahner schreef ooit over 
Kerstmis: 
“In het kind in de kribbe begint het grote 
avontuur van God met de mens.” 
 

Dat avontuur gaat verder in ons, in elke daad 
van barmhartigheid, elke stap naar 
verzoening, elke keuze voor liefde in plaats 
van angst. 
 

Moge Kerstmis dit jaar onze harten vullen met 
nieuwe hoop. Dat wij dragers van vrede 
worden, licht voor elkaar, en getuigen van 
Gods nabijheid in een wereld die hunkert naar 
rust. 
 

Ik wens u allen een zalig Kerstfeest, en dat de 
vrede van Christus uw gezinnen en 
gemeenschappen mag vervullen en ik wens u 
allen een gelukkig Nieuwjaar! 
 

Met hartelijke groet, 
 

Pastoor deken George Paimpillil 

Kijken naar wat komt 
 

Advent is kijken naar wat komt, 
hoewel er weinig zicht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht, 
omdat je iets van God verwacht: 
een wereld waar het licht is. 
 
Advent is kijken naar wat komt, 
zoals toen, lang geleden. 
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht, 
een kind dat zorgt voor vrede. 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven hopen. 
Het kerstkind is een nieuw begin. 
We slaan de weg van vrede in. 
Die moet je verder lopen. 
 

Advent is kijken naar wat komt. 
Advent is durven dromen. 
is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 
en dat zijn Rijk zal komen. 
 

Judith van Ommen  
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Vanuit het kerkbestuur 

R.K. Parochieverband Zaanstreek 
St. Bonifatius - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W)  
St. Jozef - HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - St. Petrus 
 

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft 
E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl 
Website: Katholiekzaanstreek.nl   
 
Uit de bestuursvergadering van 29 oktober 
 
Pastoraal 
Ons pastoresteam bestaat uit twee priesters 
en een pastoraal werker. Om in al onze zeven 
parochies op zondagmorgen om 10.00 uur 
een viering mogelijk te maken, worden nu 
elke zondag op meerdere plekken 
voorgangers ingezet die al lang met pensioen 
zijn. Deze voorgangers komen graag. De 
kwetsbare leeftijd en broze gezondheid van 
deze emeriti voorgangers is echter de reden 
om voor de toekomst naar oplossingen te 
zoeken. Het pastoresteam ziet mogelijkheden 
om met de eigen pastores meer parochies op 
de zondag te bezoeken. Hiervoor moeten de 
aanvangstijden van de vieringen aangepast 
worden. Het voorstel is om bij kerken die 
dicht bij elkaar liggen de aanvangstijden op 
elkaar af te stemmen zodat één voorganger 
op de zondagmorgen twee parochies kan 
bezoeken, bijvoorbeeld om 9.15 uur en om 
11.00 uur. Samen met de parochieraden zal 
afgestemd worden wat het beste tijdstip is 
voor elke parochie. Tot en met Pinksteren 
zullen de oude tijden (overal 10.00 uur) 
worden aangehouden. 
 
Financiën 
De nieuwe tarieven voor uitvaarten en andere 
speciale vieringen zijn besproken, de lijst 
wordt compleet gemaakt en daarna naar de 
parochies gestuurd. 
 
Bouwzaken 
De pastorie van Wormer wordt inmiddels 
bewoond door Oekraïense asielzoekers.  

Bij de Petruskerk stagneren de 
herstelwerkzaamheden aan het gebouw. Het 
bisdom heeft nog bezwaren. Er wordt gezocht 
naar een oplossing. 
De procedure tot verkoop van het perceel 
Dorpsstraat 737b in Assendelft loopt. 
De overdracht van het gebouw van de 
voormalige Pax Christi parochie aan de 
Pinasstraat in Zaandam stagneert. Het dossier 
wordt nog steeds dikker. Wat eens zo simpel 
leek, blijkt nu zeer ingewikkeld te zijn.  
 
Samen op Weg 
Het verslag van de Samen op Weg 
bijeenkomst met de 
parochievertegenwoordigers op  
30 september is klaar en naar alle 
parochieraden en parochieteams verstuurd.  
De eerste versie van het beleidsplan is bijna 
klaar.  
 
Overige bijzonderheden 
De opbrengst van de schapen- en 
pinkenveiling in de H. Odulphuskerk van  
8 oktober jl. was weer een record: € 34.835,- 
Dit bedrag wordt ingezet voor het onderhoud 
van de kerk. 
Het nieuwe jaarthema voor seizoen 
september 2026 t/m augustus 2027 is 
gekozen. Tot die tijd houden we het thema 
Pelgrims van Hoop aan.  
Voor de Korenmiddag op zondag  
14 december hebben zeven koren zich 
aangemeld. Dat belooft een mooie middag te 
worden. 
 
Het bestuur van de samenwerkende parochies 
in de Zaanstreek

  

mailto:secretaris@katholiekzaanstreek.nl
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Diaconie 

Adventsactie voor Solidaridad 
Steun cacaoboeren in de strijd tegen 
kinderarbeid 
 

Dit jaar vragen wij aandacht voor kinderarbeid 
in de cacaosector in Ghana. Kinderarbeid is 
daar een groot probleem. Solidaridad gelooft 
dat we de cirkel van armoede kunnen 
doorbreken, zodat kinderen weer naar school 
kunnen. Met dit project pakken we het 
probleem bij de wortels aan. 
 
“Het doorbreken van de cyclus van 
kinderarbeid begint met het stimuleren van 
boeren om onderwijs voor hun kinderen 
belangrijker te maken dan het werk op het 
land, zodat elk kind de kans krijgt om te 
groeien en zich te ontwikkelen”. - Seth Kankan 
Nuamah, programmacoördinator West-Afrika. 
 
Kinderen doen vaak zwaar en gevaarlijk werk, 
zoals het dragen van zware lasten en het 
werken met gevaarlijke bestrijdingsmiddelen. 
Dit brengt risico’s met zich mee voor hun 
fysieke en mentale ontwikkeling. Zo ontstaat 
een vicieuze cirkel van armoede: zonder 
opleiding hebben deze kinderen later zelf ook 
weinig kansen, waardoor de cyclus van 
generatie op generatie doorgaat. 
Helpt u mee? 
 
Training en bewustwording 
Solidaridad organiseert trainingssessies voor 
boerenfamilies. Daarin leren ze het verschil 
tussen licht, helpend werk en schadelijke 
kinderarbeid die de ontwikkeling van een kind 
in de weg staat. We benadrukken het cruciale 
belang van school voor de toekomst van hun 
kinderen. 
 
Lokale vertegenwoordigers opleiden 
Verandering van binnenuit is het meest 
effectief. Daarom trainen we gemotiveerde 
boeren om vertegenwoordiger te worden, 
zoals Musah. Zij spreken de taal van de 

gemeenschap en begrijpen de uitdagingen. 
Daarom kunnen zij andere boeren inspireren 
om ook te kiezen voor verandering. 
 
Alternatieven bieden 
Solidaridad steunt boeren om de 
onderliggende oorzaak van kinderarbeid, 
namelijk armoede, aan te pakken. We 
ondersteunen hen bij het oprichten van lokale 
coöperaties, zodat ze elkaar kunnen helpen, 
samen sterker staan en vakkundige hulp 
kunnen inhuren. Zo worden de kinderen 
ontlast en kunnen ze naar school. 
 
Met onze bijdragen krijgen cacaoboeren in 
Ghana de kans om de cirkel van armoede en 
kinderarbeid te doorbreken. Uw gift wordt 
ingezet om boeren de kennis en middelen te 
geven die nodig zijn om hun kinderen een 
hoopvolle toekomst te bieden.  
 
Doneer via de collectes in de vieringen of 
rechtstreeks bij Solidaridad rekening nummer: 
NL45RABO0129911151 
 

 
 

Koester een kind, 
bouw mee aan morgen 

  



 

5 

Activiteiten 

Alpha-cursus in de H. Odulphus 
 
Op de Alpha-bijeenkomst leer je de basis van 
het christelijke geloof op een laagdrempelige 
en gezellige manier. Wel of niet bekend met 
het geloof, zoek je meer verdieping of ben je 
juist onbekend met geloven? Dan nodigen we 
je van harte uit om de Alpha-cursus te volgen.  
 
Bij de Alpha-cursus komen verschillende 
onderwerpen aan bod. Deelnemers denken 
samen na over allerlei inspirerende 
onderwerpen. Iedereen komt met eigen 
meningen en vragen. Je ontmoet nieuwe 
mensen met wie je echte, eerlijke gesprekken 
aangaat. De cursus is helemaal gratis. 
 
De cursusavonden beginnen met een lekkere 
maaltijd om 18.30 uur. Daarna luisteren we 
naar een inspirerend verhaal over een van de 
onderwerpen. Denk hierbij aan: 
 

-Wie is Jezus?   
 

-Bidden, waarom 
en hoe? 
 

-De Bijbel lezen: 
waarom en hoe? 
 

-Hoe zit het met de 
kerk?

 
 
 
 
Afsluitend kunnen vragen en gedachten met 
elkaar gedeeld worden in kleine groepjes. We 
eindigen steeds rond 21.00 uur. 
 
Wanneer: maandagavonden: 
- 5/12/19/26 januari,  
- 2/ 9/16 februari,  
- Weekend is vrijdagavond 20 en zaterdag 
   21 februari, 
- 23 februari, 
- 2/ 9/16/23/30 maart. 
Tijd: 18.30-21.00 uur 
 
Waar: Pastorie van de H. Odulphusparochie 
Dorpsstraat 570 te Assendelft.  
 
Aanmelden: telefoon 075 - 687 1206 of  
e-mail odulphus@katholiekzaanstreek.nl.  
 
Aanmelden vóór 1 januari 2026. Graag de 
informatie zoals op het strookje wordt 
gevraagd, per mail of telefonisch doorgeven.  
 
Nadere informatie: tel. 075 – 687 1206 of 
odulphus@katholiekzaabstreek.nl  
 

 
 
Strookje:  

 
 
Ik meld mij vrijblijvend aan om deel te nemen aan de Alpha-cursus. 
 
Naam: 
 
Adres:  
 
Telefoonnummer  
 
e-mail (optioneel):  
  

mailto:odulphus@katholiekzaabstreek.nl
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Volkskerstzang in de St. Bonifatius 
 

In de 47e Volkskerstzang gaat de zingende 
dominee Fred Omvlee voor. De dienst wordt 
gehouden in de Sint-Bonifatiuskerk te 
Zaandam. Een prachtige locatie om in de 
kerstsfeer te komen. 
 
Wil je een kerstviering meemaken in 
eigentijdse sfeer, om even stil te staan bij de 
betekenis van Kerst in deze soms donkere 
wereld? Een moment voor jezelf? Om even los 
te komen van het drukke, soms 
jachtige bestaan? Kom tot rust in het Licht. 
Kom naar de Volkskerstzang! Een mooie 
Zaanse traditie. 
 

Er is een mooi programma samengest””d.  
De begeleiding van de samenzang is in 
handen van Dick van Bezooijen.  
Muzikale medewerking wordt verleend door 
de Leger des Heilsband Kennemerland en de 
Zaanse trompettist Anne-Roel de Boer.  
Met een toepasselijk thema in deze tijd:  
             Vrede op Aarde 
We heten u van harte welkom! 
Wat: Volkskerstzang 
Wanneer: zaterdag 13 december 20.00 uur, 
De kerk is geopend vanaf 19.30 uur.  
Waar: Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde 14 in 
Zaandam. De toegang is gratis.  
 

Reminder: Kerstmarkt in de Jozefkerk 
 

Op zondag 14 december a.s. bent u hartelijk 
welkom op de kerstmarkt in de Jozef, na de 
viering.  
 

De opbrengst van de kerstmarkt en uw 
donaties komen in zijn geheel ten goede aan 
de oudere parochianen van Kotor Varoŝ, de 
partnerparochie van de Jozef.  
 

Naast allerlei handgemaakte artikelen zijn er 
dit jaar ook weer mooie kerststukjes te koop.  

Helaas is het bij ons niet mogelijk om te 
pinnen, dus vergeet niet om contant geld mee 
te nemen.  
 

Het is ook mogelijk een financiële bijdrage te 
doen op bankrekening: NL91 RABO 0147 0806 
81, t.n.v. IPCI Zaanstreek onder vermelding 
van Kotor Varoŝ.  
 

Wij, maar vooral zij, zijn u daar heel dankbaar 
voor! 
 

Werkgroep Kotor Varoŝ

Korenmiddag in Kerstsfeer 
 

In het kader van het Jubeljaar en de 
gezamenlijke activiteiten van de Zaanse 
Parochies, willen we laten weten dat er een 
korenmiddag is gepland op zondagmiddag 
14 december van 14.00 tot ca. 16.15.uur, 
 
Het wordt een advent- kerstzangmiddag met 
medewerking van onze koren uit de diverse 
Zaanse parochies. 
 
In het samengestelde programma zingt ieder 
koor zijn eigen gekozen repertoire en 
natuurlijk zijn er daarnaast ook een aantal 
kerstliederen om samen mee te zingen.  
Als pelgrims van hoop komen en zingen wij te 
samen!

Het belooft een hele mooie middag te 
worden en voor koffie/thee/frisdrank wordt 
gezorgd. 
 
Alle parochianen zijn uitgenodigd, dus noteer 
het maar vast in uw agenda: 
 
Wat: Korenmiddag in Kerstsfeer 
Wanneer zondag 14 december  
14.00  ca.  16.15 uur 
Waar:       Maria Magdalenakerk in Wormer, 
                  Dorpsstraat 351. 
Toegang gratis! 
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Kerstconcert HCT in Maria Magdalenakerk op het Kalf 
 
Harmoniecorps Tuindorp (HCT) zet de traditie 
voort en geeft op vrijdagavond 19 december 
een kerstconcert in de Maria Magdalenakerk 
op het Kalf in Zaandam. 
 
Het orkest bestaat uit ruim 50 muzikanten en 
staat onder leiding van dirigent Bert 
Willemsen. Ook dit jaar brengt HCT weer een 
afwisselend programma. 
U hoort kerstmuziek in verrassende 
arrangementen, zoals Christmas Carol en 
Nightmare before Christmas, maar ook 
prachtige concertwerken zoals de First Suite 
van Gustav Holst, de Canals of Amsterdam en 
de pittige Hongaarse dansen. Maar daarnaast 
ook mooie gedragen stukken zoals Three 

Musical Haikus #6 en de indrukwekkende 
muzikale vertolking van de hymne World O 
World van Jacob Collier. Ook swingende 
stukken staan op het programma zoals een 
Spaanse suite en muziek van Duke Ellington. 
Een afwisselend concert wat u een avond laat 
genieten.  
 
Wanneer: vrijdag 19 december 2025, 
20.00uur, zaal open 19.30uur. 
Waar:  Maria Magdalenakerk, Kalf 162, 
Zaandam 
Toegang: gratis. Vooraf en in de pauze wordt 
koffie en thee verkocht tegen contante 
betaling! 
Info: www.harmoniecorps.nl  

 

 
 

 

 

Hoop verlicht het pad 
Lichtjestocht Zaanstad 20 december 2025: 
 

Op zaterdag 20 december 2025 wordt de 
indrukwekkende Lichtjestocht door het 
Jagersveld weer georganiseerd. Tussen 17.00 
en 20.30 uur kunnen bezoekers, jong en oud, 
zich laten meevoeren langs een sfeervol 
verlicht pad vol ontmoeting, bezinning en 
warmte. De start van de tocht bevindt zich net 
voorbij Kuilpad 1 in het Jagersveld in 
Zaandam.

Vernieuwde route 
De wandeling, die dit jaar 1,5 kilometer is, 
voert langs scènes waarin het kerstverhaal op 
indrukwekkende en eigentijdse wijze wordt 
uitgebeeld. Naast het Bijbelse verhaal is er 
ook aandacht voor actuele thema’s als 
eenzaamheid, vluchtelingen en armoede, 
onderwerpen die de boodschap van Kerst 
dichterbij brengen dan ooit.    

http://www.harmoniecorps.nl/
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Een poort vol betekenis 
De verlichte kerstster zal van veraf zichtbaar 
zijn. De tocht begint bij een bijzondere poort, 
gebaseerd op de Bijbelse Leeuwenpoort. Deze 
poort nodigt uit om het dagelijks leven even 
achter je te laten en je open te stellen voor 
een wandeling vol licht, reflectie en hoop, een 
ervaring die iedereen op zijn eigen manier kan 
beleven.  
 
Muziek, lekkers en een moment van 
verbinding 
Langs de route is er volop gelegenheid om 
even stil te staan en te genieten. Bezoekers 
worden onderweg getrakteerd op 
kerstliederen van een engelenkoor, muziek 
van de Zaanse Zwabbers en de heerlijke geur 
van (gratis) poffertjes en warme 
chocolademelk. Ook is er de mogelijkheid om 
een kaart te schrijven voor eenzame 
stadsgenoten. 
 

Voor iedereen, door iedereen 
De Lichtjestocht wordt mogelijk gemaakt door 
Matchfunding, met bijdragen van Gemeente 
Zaanstad, de winkeliersvereniging ’t Kalf, SWT, 
de acht deelnemende kerken en particuliere 
giften. Daarnaast werken tientallen 
vrijwilligers belangeloos mee aan de 
organisatie van deze tocht. 
 
Een tocht voor iedereen 
Het event is gratis toegankelijk en bestemd 
voor jong en oud, bedeeld en minder 
bedeeld, mobiel of beperkt. De wandeling 
duurt ongeveer een uur. De acht 
deelnemende kerken uit Zaandam nodigen 
iedereen van harte uit om zich te laten raken 
door het verhaal dat kerst tot leven brengt.  
 
Bekijk voor meer informatie de website van 
de Zaankerk:  
https://menorah-zaanstad.nl/zaankerk/  

 

Kerstsamenzang Assendelft 
 
Op zondagavond 21 december om 19:00 uur 
vindt in de H. Odulphuskerk te Assendelft ter 
voorbereiding op het komende Kerstfeest een 
Kerstsamenzang plaats.  
 

Jarenlang was de Kerstsamenzang een traditie 
in de Protestantse Gemeente Assendelft. Ook 
was het een oecumenische gelegenheid, 
waarbij mensen van katholiek en protestants 
Assendelft (en ook daarbuiten natuurlijk) 
samenkwamen om te zingen over en voor het 
komende Kerstkind. Helaas is in 2024 het 
kerkgebouw van de Protestantse Gemeente 
Assendelft gesloten voor de eredienst.  
Daarom is het mooi en goed om de traditie 
van de Assendelver Kerstsamenzang voort te 
zetten en daarvoor is de H. Odulphuskerk een 
mooie plek. 
 

Uiteraard zullen vele mooie en bekende 
kerstliederen de revue passeren. De 
samenzang zal op de beide orgels van de  
H. Odulphuskerk worden begeleid door 
kerkmusicus Jos Martens.

Ook zal onder zijn leiding het Oecumenisch 
Projectkoor Zaanstreek medewerking 
verlenen aan de Kerstsamenzang. De 
koorzangers zijn afkomstig uit heel Zaanstad. 
Het koor wordt begeleid door pianist Carla 
Braan en saxofonist Lianne van der Laan-Smit 
vult het geheel aan.  
Het koor zal o.a. een viertal gloednieuwe 
kerstliederen ten gehore brengen van 
tekstdichter Bart Vijfvinkel en componist Jos 
Martens.  
U bent van harte welkom! 
 
Wat: Kerstsamenzang Assendelft 
Wanneer: zondag 21 december 19:00 uur 
Waar: Sint-Odulphuskerk, Dorpsstraat 572 
Assendelft 
 
  

  

https://menorah-zaanstad.nl/zaankerk/
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Levende Kerststal Krommenie  
 

Een gezellige drukte, de schapen blaten, de 
geur van vers hooi, verklede herders tussen 
de dieren en een echte baby in de kribbe:  
Beleef uw Eerste Kerstdag bij Scouting 
Krommenie! De entree is gratis. In onze 
herberg is plek voor iedereen en ook iets 
lekkers te eten of te drinken tegen een kleine 
vergoeding (contant of pin). Welkom! 

 
Wat: Levende Kerststal 
Wanneer: 25 december 14.00-16.00 uur 
Waar: Clubhuis Scouting Krommenie,  
de Busch 4 te Krommenie.  
Fijne Feestdagen gewenst! 

 

 
 

Uitnodiging Afsluiting Heilig Jaar  
en Nieuwjaarsreceptie 2026 
 
Mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-
Amsterdam, nodigt U van harte uit voor twee 
bijzondere bijeenkomsten, één aan het eind 
van dit jaar 2025 om in Haarlem het Heilig 
Jaar in ons bisdom feestelijk af te sluiten en 
de andere aan het begin van het nieuwe 
kalenderjaar 2026 in Amsterdam om elkaar te 
ontmoeten en een zalig nieuwjaar te wensen. 
 
Wat: Afsluiting van het Heilig Jaar 
Wanneer: zondag 28 december 2025 v.a. 
13.30 uur 
Waar: St. Bavokathedraal, Leidsevaart 146, 
Haarlem 
Programma: 14.00 uur Kerstconcert 
(parochiekoor St. Jan de goede Herder, Laren) 

 15.00uur feestelijke Eucharistieviering   
 16.30uur gezellige borrel in het  
             bisschopshuis. 
 
Wat: Nieuwjaarsreceptie 2026  
Bisdom Haarlem-Amsterdam 
Wanneer: vrijdag 9 januari 2026 v.a. 15.45  

      uur 
Waar: H. Nicolaasbasiliek, Prins Hendrikkade  
             73, Amsterdam 
Programma:15.45uur “Evensong”, in de  

co-kathedrale basiliek H. Nicolaas     
    17.00 uur Nieuwjaarsreceptie in  
             Barbizon hotel, Amsterdam 

  



 

10 

Informatiebijeenkomst 
over bedevaartreizen naar Lourdes 2026 
 

     
 

De Lourdes-groep Bisdom Haarlem-
Amsterdam begeleidt al vele jaren de 
bedevaartreizen naar Lourdes; deze worden 
aangeboden door het Huis voor de Pelgrim. 
 

De reizen, begeleid door de Lourdes-groep, 
zijn: 
- 8 daagse TGV-treinreis: 25 april t/m 2 mei 
2026 
- 9 daagse busreis: 11 t/m 19 september 2026  
  (vertrek vanuit Haarlem) 
- vliegreis: 13 t/m 18 september 2026

De reizen worden begeleid door twee 
reisleidsters, een pastoraal begeleider en de 
vrijwilligers van de Lourdes-groep.  
Bisschop mgr. Hendriks gaat in september 
mee naar Lourdes. 
 

Op zondag 18 januari 2026 is er een 
bijeenkomst waarin de bedevaartsreizen in 
2026 worden gepresenteerd. U krijgt dan alles 
te horen over de reis naar Lourdes en het 
programma in Lourdes. 
 

Wanneer: 18 januari 2026 om 14.00 uur                                                                                                     
Waar:        Kerkzaal van de Moeder van 
                  de Verlosserkerk,  

Prof Eijkmanlaan 48, 2035XB,   
    Haarlem 

 

U bent van harte welkom! 
 
Voor inlichtingen en het aanvragen van een 
brochure kunt U terecht bij: Joke Hoekman 
06-4234 7729, Wilma Caiffa 06 – 1215 7507 
of Diaken Philip Weijers 06 – 5388 7641 en  
www.lourdes-groep.nl. 

 
 

Parochiereis 2026 
 

De reiscommissie van de Petruskerk in 
Krommenie heeft in overleg met BTR-Reizen 
voor 2026 een 8-daagse reis naar Duitsland 
samengesteld. Deze reis ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 13 april 2026: heenreis 
Vertrek 07:00 uur uit Krommenie, stop in 
Helmstedt bij Gedenkstätte Marienborn. 
Aankomst in Berlijn bij hotel MüggelseePerle. 
 

Dinsdag 14 april 2026: Berlijn met stadsgids. 
Een Nederlandssprekende gids neemt ons 
mee in een bustour door Berlijn. Afgewisseld 
met wandelingen en stops bij mooie foto 
plekjes. 
 

Woensdag 15 april 2026: Park en Schloss 
Sanssouci in Potsdam  
In het slot kunt u een rondleiding volgen via 
een audiotour. Daarna is er voldoende 

gelegenheid om in het park of naastgelegen 
stad rond te wandelen. 
 

Donderdag 16 april 2026: Spreewald 
Bezoek met 3 uur durende rondvaart met een 
Kahnboot, dit is een platte boot, door het 
Spreewald. Een mooi natuurgebied ten zuiden 
van Berlijn. 
 

Vrijdag 17 april 2026: Berlijn op eigen 
gelegenheid. 
Uw chauffeur brengt u naar de 
Brandenburger Tor, het centrum van Belijn 
vanwaar u zelf iets kunt ondernemen. Wij 
gaan hier een rondwandeling samenstellen. 
 

Zaterdag 18 april 2026: Berlijn – Eisenach met 
bezoek aan Lutherstadt Wittenberg 
Via Lütherstadt Wittenberg, rijden we door 
naar Eisenach. ’s Avonds checken we in bij 

http://www.lourdes-groep.nl/
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Hotel Kaiserhof voor diner en overnachting.      
Zondag 19 april 2026: Kasteel Wartburg 
Na een rondleiding in het kasteel kunt u het 
kasteel verder zelf bekijken.  

 

Maandag 20 april 2026: terugreis met 
afscheidsdiner. 
  
Onder voorbehoud geven wij u de volgende 
prijzen op: 
Voor een tweepersoonskamer € 1.105,00 p.p. 
Toeslag van een éénpersoonskamer bedraagt 
€ 344,00 p.p. 
Bij de prijs inbegrepen: 
Reis per luxe touringcar met ervaren 
chauffeur/reisleider. Met het 
excursieprogramma als in het reisprogramma 
omschreven. 

Hotelovernachtingen op basis van 
halfpension: logies, ontbijt en drie gangen 
diner. 
Hotelkamers voorzien van modern comfort. 
Alle beschreven bezoeken en rondleidingen. 
Terugreis met een heerlijk 3-gangen 
afscheidsdiner. 
 

Reis- en Annuleringsverzekering: 
U dient zelf voor een reis- en 
annuleringsverzekering te zorgen, deze kan 
niet via het reisbureau geboekt worden. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij 
Peter Smit, via de mail: pcs.smit@kpnmail.nl 
of via de telefoon: 075 – 628 2517 
 

De reiscommissie van de Petruskerk 

 

Stille Omgang 2026 
 

Het is misschien wat vroeg maar toch willen 
we u nu al attent maken op de jaarlijkse Stille 
Omgang. 
Deze wordt in het komende jaar, 2026, 

gehouden in de nacht van 21 op 
22 maart. 
Velen onder u hebben de stille 
tocht al eens of meerdere malen 

meegelopen en weten wat deze nachtelijke 
tocht inhoudt. Zij weten ook dat het laat op 
de avond vertrekken en in de nacht weer 
thuiskomen veel van de mensen vraagt. 

Dit jaar echter zal de groep, die vanuit 
Purmerend en Zaandam gaat, vroeger dan 
voorgaande jaren vertrekken en dus ook 
vroeger thuiskomen. Mogelijk kunnen we 
hierdoor meer pelgrims begroeten. U die dit 
leest: denk er over na en zet 21/22 maart vast 
in uw agenda.  
Meer informatie over de Stille Omgang komt 
in de volgende editie van dit parochieblad. 
 
Marleen van der Wardt 

 

In goede handen 
 

De één zegt: ik heb nog tijd genoeg, 
de ander: ik heb geen tijd meer te verliezen. 
De één vindt het nog te vroeg, 
de ander heeft niks meer te kiezen. 
 

De klok tikt onvermoeibaar voort, 
dag aan dag, een jaar is weer verstreken. 
De tijd kruipt onverstrooid 
door twee en vijftig weken. 
 

Achter ons ligt vreugde en verdriet, 
beide horen bij het leven. 
Wat voor ons ligt weten we nog niet, 
We blijven naar het goede streven.

Zo rijgen zich aaneen de jaren; 
ga je weg maar voort met God. 
Bij kalme zee, in woelige baren, 
leg in Zijn handen maar je levenslot. 
 

Dat is voor het jaar dat voor ons ligt, 
een jaar dat nog niemand kent, 
het beste vooruitzicht, 
omdat je bij God in goede handen bent.   
 
Addy Oostdijk  

 

mailto:pcs.smit@kpnmail.nl
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Vieringen  

St.-Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 13 december 
 

  Eucharistie  
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Zo 14 december 
3e zo v.d. Advent 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 20 december 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
 

  

Zo 21 december 
4e zo v.d. Advent 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore  

Eucharistie / 
kinderwoorddienst 
N. Kerssens 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
G. Bruggink 
St. Caeciliakoor 

Wo 24 december 
Kerstavond 

17.00 uur 
Kinderkerstviering 
G. Paimpillil 
 
21.00 uur Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

 
 
20.00 uur 
Eucharistie 
G. Bruggink 
Sint Caeciliakoor 

 
 
21.00 uur 
Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Do 25 dec. 
Kerstmis 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
Herdertjesmis 
N. Kerssens 
Samenzang 

 

Vr 26 december 
2e Kerstdag 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 

 

Za 27 december 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
 

 Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 28 december 
Heilige Familie 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Sint Caeciliakoor 

 

Wo 31 december 
 

19.00 uur Eucharistie 
G. Paimpillil 
 

17.00 uur Eucharistie 
N. Kerssens 
Cantor A. Broerse-v.H. 

 

Do 1 januari 
Nieuwjaar 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Samenzang 

 

Za 3 januari 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 4 januari 
Driekoningen 

Eucharistie / 
kinderwoorddienst 
G. Bruggink 
Koor Con Amore 

Viering 
DOP 
Cantor A. Broerse-v.H. 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Liturgiekoor 
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Vieringen  

St.-Bonifatius 
Oostzijde 12 
Zaandam 

H. Odulphus  
Dorpsstraat 572 
Assendelft 

H. M. Magdalena 
Kalf 162 
Zaandam 

Za 10 januari 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
 

 Viering 
M. Bruijns 
St. Caeciliakoor 

Zo 11 januari 
Doop van de Heer 

Eucharistie 
O. Swijnenberg 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 17 januari 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 

  

Zo 18 januari 
2e zo dhj 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie / 
kinderwoorddienst 
J. de Wit 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 

Za 24 januari 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
 

  

Zo 25 januari 
3e zo dhj 

Eucharistie 
G. Dölle 
Zangroep Cantare Jubilo 

Viering 
M. Bruijns 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 31 januari 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
 

  

Zo 1 februari 
4e zo dhj 

Eucharistie / 
kinderwoorddienst 
G. Paimpillil 
Koor Con Amore 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Cantor A. Broerse-v.H. 

Eucharistie 
G. Bruggink 
Liturgiekoor 

Za 7 februari 
 

Eucharistie 
N. Kerssens 
 

 Eucharistie 
G. Paimpillil 
St. Caeciliakoor 

Zo 8 februari 
5e zo dhj 

Eucharistie/Lourdeszondag  
N. Kerssens 
Zangroep Cantare Jubilo 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Sint Caeciliakoor 

 

Za 14 februari 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 

  

Zo 15 februari 
6e zo dhj  
 

Eucharistie 
F. Schouten 
Koor Con Amore 

Eucharistie / 
kinderwoorddienst 
G. Bruggink 
Schola Cantorum 

Eucharistie 
N. Kerssens 
St. Caeciliakoor 
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Vieringen  

HH. Martelaren v G. 
Pinkstraat 14 
Koog a/d Zaan 

H. Petrus  
Snuiverstraat 2 
Krommenie 

H. M. Magdalena 
Dorpsstraat 351 
Wormer 

H. Jozef  
Veldbloemenweg 
Zaandam 

Za 10 jan. 
 

    

Zo 11 jan. 
Doop van de  
Heer 

Eucharistie 
G. Noom 
Marbosko 

Viering 
M. Bruijns 
Rotsvast 

Viering 
K. Kint 
Caeciliakoor 

Viering 
R. Casalod 
Con Brio 

Za 17 jan. 
 

    

Zo 18 jan. 
2e zo dhj 

Viering 
T. Molenaar 
samenzang 

Oecumene met 
Kinderwoorddienst 
M. Bruijns 
St. Caecilia 
 

Viering 
DOP (F. Hofstra) 
Koor All Ages 

Viering 
DOP 
Gemengd Koor 

Za 24 jan. 
 

    

Zo 25 jan. 
3e zo dhj 

Viering 
K. Schuurmans 
Marbosko 
 

Viering 
R. Casalod 
Rotsvast 

Oecumene 
J. v. Steen + S. Visser 
samenzang 

Eucharistie 
N. Kerssens 
Gemengd Koor 

Za 31 jan. 
 

    

Zo 1 feb. 
4e zo dhj 

Eucharistie 
G. Noom 
Samenzang 
 

Viering 
T. Molenaar 
St. Caecilia 

Viering 
M. Bruijns 
Koor All Ages 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Za 7 feb. 
    

    

Zo 8 feb. 
5e zo dhj 

Oecumene 
M. Bruijns 
Plaats nog niet 
bekend 
 

Viering 
K. Schuurmans 
Rotsvast 

Viering 
DOP (P. Kramer) 
Caeciliakoor 

Viering 
DOP 
Gemengd Koor 

Za 14 feb. 
    

    

Zo 15 feb. 
6e zo dhj 

Naar Krommenie 
 

Eucharistie 
G. Noom 
65 jaar priester 
St. Caecilia 
 

Eucharistie 
G. Paimpillil 
Winterkoor 

Viering 
R. Casalod 
Gemengd Koor 

Aanvangstijden op de zon- en feestdagen is 10.00 uur en op zaterdagen om 19.00 uur tenzij anders 
aangegeven. 
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  Kerktijden Petrus Parochie  

   3e Zondag van de advent   
Donderdag 11 December 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 14 December 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  
   Voorganger: Pastor K. Schuurmans  
   Er is kindernevendienst   

   4e Zondag van de advent   
Donderdag 18 December 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Vrijdag 19 December 15:00 Kerstviering in de Acht Staten  
   Verzorgd door de PKN  

Zondag 21 December 10:00 Familieviering waarin verstandelijk gehandicapten 
onze gast zijn m.m.v. St. Caecilia 

 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
      

   Kerstvieringen   
Dinsdag 23 December 14:45 Kerstviering in Rosariumhorst   

   Kerstavond   
Woensdag 24 December 19:30 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pater G. Noom   
Woensdag 24 December 21:15 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
   1e Kerstdag   

Donderdag 25 December 08:30 Herdertjesmis m.m.v. Kinderkoor  
   Voorganger: Pastor M. Bruijns   

Donderdag 25 December 10:00 Eucharistieviering m.m.v. Rotsvast   
   Voorganger: Pater G. Noom   

   2e Kerstdag   
Vrijdag 26 December  Geen viering   

      

   Feest van de Heilige Familie   
Zondag 28 December 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor T. Molenaar  

      

   Oud en Nieuw   
Woensdag 31 December 17:00 Woord- en Gebedsdienst m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
Donderdag 1 Januari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
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   Driekoningen   
Zondag 4 Januari 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia   

   Voorganger: Pater G. Noom   
      

   Doop van de Heer   
Donderdag 8 Januari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 11 Januari 10:00 Woord- en Communieviering waarin gevierd 
wordt dat Rotsvast 20 jaar bestaat 

 

   Voorganger: Pastor M. Bruijns   
      

   2e Zondag door het jaar   
Donderdag 15 Januari 14:45 Oecumenische dienst in Rosariumhorst  

   Verzorgd door de Oud Katholieke Parochie  
Vrijdag 16 Januari 15:00 Oecumenische Dienst in de Acht Staten  

   Verzorgd door de Doopsgezinde Gemeente   
Zondag 18 Januari 10:00 Oecumenische dienst m.m.v. St. Caecilia  

   Verzorgd door de Raad van Kerken  
   Er is Kinderwoorddienst  

      

   3e Zondag door het jaar   
Donderdag 22 Januari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 25 Januari 10:00 Woord- en Communieviering in Rotsvast  
   Voorganger: Pastor R. Casalod   
      

   4e Zondag door het jaar   
Donderdag 29 Januari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Vrijdag  30 Januari 15:00 Woord- en Communieviering in de Acht Staten  

   Voorganger: Pastor M. Bruijns  
Zondag 1 Februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. St. Caecilia  

   Voorganger: Pastor T. Molenaar  

0      

   5e Zondag door het jaar   
Donderdag 5 Februari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Zondag 8 Februari 10:00 Woord- en Communieviering m.m.v. Rotsvast  

   Voorganger: Pastor K. Schuurmans  
      

   6e Zondag door het jaar   
Donderdag 12 Februari 14:45 Woord- en Communieviering in Rosariumhorst  

Vrijdag 13 Februari 15:00 Oecumenische Dienst in de Acht Staten  
   Verzorgd door de PKN  

Zondag 15 Februari 10:00 Eucharistieviering m.m.v. St. Caecilia  
   Voorganger: Pater G. Noom en we vieren dat hij  

65 jaar priester is 
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Gebedsintenties 

 

Zondag 7 december  
Jan Koning en overleden familieleden, Wil 
Foekema-Bos, Annie, Piet, Kees en Nico 
Vrouwe, Ad Pollemans en Johanna Pollemans-
Verzett, Theodorus en Cornelia Jak-van Steen, 
Guus en Tiny Jak-Brakenhoff, Cor en Toos Jak-
Jongkind, Theodorus Bernardus Kamp en Anna 
Maria Kamp-van Vlissingen. 
 
Zondag 14 december  
Harry Vreeswijk, familie Beek-Dallee, Martin 
Dekker, Coby Wiltenburg-Brantjes, Ton Joosen, 
Bep de Koning-Boshoven, Co de Jong en 
overleden ouders de Jong en Klos, Jaap Rijke, 
ouders Rijke en ouders van der Laan, Gré 
Karstens. 
 
Zondag 21 december  
René van Werkhoven, Gerard Kerkhoff, familie. 
Van Aspert, overleden familie Dijkstra-Boon, 
Jan Breeuwer, Henny Breeuwer-Visser, Harrylall 
Ramlagan, Gré Nijhuis-Kat en Herman Nijhuis, 
Ben Vessies en Koos Vessies-Kramer, Coba 
Timmer-Noom. 
 
Woensdag 24 december Kerstavond 19.30 uur 
Jan Koning en overleden familieleden, ouders 
Boon-Kloppenburg, ouders Dijkstra-Berendsen 
en overleden kinderen, Jan de Graaf en dochter 
Marjon, ouders Nielen, ouders de Graaf, Agnes 
Vrouwe-Kleij, Henk Leering en dochter Anita, 
Theo Kramer en overleden familie Kramer-Vink,  
Tilly en Peter Nota-Vink, Piet van Diepen, Henk 
Elings en zoon Roy Elings, Bobby, Jansje Roet-
de Graaf en Pieter Jan Swart, overleden familie 
Bloedjes-Beentjes, Niek en Gré Henneman-
Oudejans, Jan de Beer en Marie de Beer-Tiebie, 
Fien Godrie en Mart Schoenmaker, Theodorus 
Bernardus Kamp en Anna Maria Kamp-van 
Vlissingen, Co de Jong en overleden ouders de 
Jong en Klos, Arie en Jo Spil-Rozemeijer, familie 
Mooij-Koning, Peter Spil, Maarten en Marjolein 
Mooij, Jaap Koning en zijn kleindochter Joyce, 
overleden leden van de voormalige uitvaart- 
verenigingen St. Barbara en Geloof, Hoop en 
Liefde. 

 
 
Woensdag 24 december Kerstavond 21.15 uur 
Piet van Diepen, Henk Elings en zoon Roy Elings, 
Bobby, Jansje Roet-de Graaf en Pieter Jan Swart, 
overleden familie Bloedjes-Beentjes, Niek en Gré 
Henneman-Oudejans, Jan de Beer en Marie de 
Beer-Tiebie, Fien Godrie en Mart Schoenmaker, 
Theodorus Bernardus Kamp en Anna Maria 
Kamp-van Vlissingen, Co de Jong en overleden 
ouders de Jong en Klos, Arie en Jo Spil-
Rozemeijer, familie Mooij-Koning, Peter Spil, 
Maarten en Marjolein Mooij, Jaap Koning en zijn 
kleindochter Joyce, overleden leden van de 
voormalige uitvaartverenigingen St. Barbara en 
Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Donderdag 25 december 1e Kerstdag 10.00 uur 
Jan Koning en overleden familieleden, ouders 
Boon-Kloppenburg, ouders Dijkstra-Berendsen en 
overleden kinderen, Cornelis Neeft, Cornelia 
Neeft-Beentjes, Wil Strengman, Wim van der 
Hoorn en overleden familie, Petronella Afra van 
Diepen-Noom, Wim Noom, Co de Jong en 
overleden ouders de Jong en Klos, overleden 
leden van de voormalige uitvaartverenigingen  
St. Barbara en Geloof, Hoop en Liefde. 
 
Zondag 28 december  
Marion Noordeloos-Gortmaker, Henk Elings en 
zoon Roy Elings, Bobby, Jansje Roet-de Graaf en 
Pieter Jan Swart, Niek en Gré Henneman-
Oudejans, Wim Noom, Ruud Muller, Corry 
Heijnen-Palmboom en Cees Heijnen, Simon 
Goedhart, Reinier Jon. 
 
Woensdag 31 december oudjaar 17.00 uur 
Co de Jong en overleden ouders de Jong en Klos. 
 
Donderdag 1 januari 2026 Nieuwjaarsdag 
Wim van der Hoorn en overleden familie. 
 
Zondag 4 januari  
Jan Koning en overleden familieleden, Wil 
Foekema-Bos, Annie, Piet, Kees en Nico Vrouwe, 
Nico Vonk. 
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Zondag 11 januari  
Ton Joosen, Nicolaas en Christina Jacoba Al-
Maijer, Joop en Truus Al-van der Maat, Nico Al, 
Theun en Anne-Marie Hoekstra-Al, Jaap Rijke en 
overleden familie Rijke en van der Laan, 
overleden leden van de voormalige 
Uitvaartverenigingen St. Barbara en Geloof, 
Hoop en Liefde. 
 
Zondag 18 januari  
i.v.m. de Oecumenische viering worden de 
intenties opgegeven voor deze zondag verplaats 
naar volgende week. 
 
Zondag 25 januari  
Co de Jong en overleden ouders de Jong en Klos,  
Marion Noordeloos-Gortmaker, Petronella Afra 
Noom-van Diepen, Corry Heijnen-Palmboom en 

Cees Heijnen, Gre Karstens, Coba Timmer-Noom, 
Theo Kerssens, Dieuwke Hazewindus-Hamming, 
Tilly en Peter Nota-Vink, Simon Goedhart, Reinier 
Jon, Henk Elings, zoon Roy, Bobby, Jansje Roet-
de Graaf, Pieter Jan Swart en Tonny Swart, Jan 
Pirovano, Jeanette Bleekendaal-Verberne. 
 
Zondag 1 februari  
Jan Koning en overleden familieleden, Wil 
Foekema-Bos, Ruud Muller. 
 
Zondag 8 februari  
Familie Beek-Dallee, Martin Dekker, Coby 
Wiltenburg-Brandjes, Loes van Doorn-Snijder, 
Theo Kramer en overleden familie Kramer-Vink, 
Wim van der Hoorn en overleden familie. 

 

 
 In Memoriam

 

 
 

Dieuwke Hazewindus-Hamming 
Dinsdag 7 oktober is Dieuwke Hazewindus – 
Hamming overleden in Rosariumhorst op de 
leeftijd van 91 jaar. Dieuwke werd geboren in 
het West-Friese Hoogwoud. Op jonge leeftijd 
overleed haar moeder. In de moeilijke tijd 
daarna heeft ze haar erg gemist. In Amsterdam 
ontmoette zij Cor Hazewindus met wie ze 
trouwde en naar Krommenie verhuisde. Ze 
woonden aan de Zilverschoonlaan, de Prins 
Hendrikstraat, de Deken Schmidtstraat en de 
Rosariumhorst. Ze had één dochter en twee 
kleinkinderen die veel samen met hun 
grootouders hebben gedaan. Jarenlang hadden 
ze een caravan op de camping in Bakkum waar 
ze hele zomers hebben doorgebracht en waar 
ze erg van hebben genoten. Oma was er om bij 
te eten, een spelletje te doen, mee weg te 
gaan. Weer later werd ze de trotse omi van 
twee achterkleinzoons. Na het overlijden van 
haar man in 2000 viel er veel voor haar weg. 
Maar ze ging zingen bij het koor St. Caecilea, bij 
het rouwkoor en bij allerlei gelegenheidskoren. 
Daar beleefde ze veel plezier aan, net als aan  

 
 
 
de contacten die er ontstonden binnen de 
parochie. In haar goede jaren nam ze 
enthousiast deel aan veel activiteiten. Je kon 
altijd een beroep op haar doen. Helaas liep 
haar gezichtsvermogen langzaam terug 
waardoor veel waarvan ze echt kon genieten  
niet meer ging. Ook het wandelen dat ze graag 
deed werd minder en zo kromp haar wereld. 
Uiteindelijk had ze er vrede mee dat haar 
levensreis ten einde liep. Ze heeft de 
ziekenzegen ontvangen en terwijl we op 
bedevaart waren in Heiloo, waar ze ook altijd 
aan deelnam, is haar reis verder gegaan. 
‘Omdat er liefde is bestaat er geen voorbij, in 
alle eeuwigheid ben jij. In liefde losgelaten’, 
stond er op de kaart. Dat Dieuwke in de Liefde 
mag thuiskomen. Na de gezongen 
uitvaartdienst is haar lichaam begraven. 
 
Betty Boon-Jak 
Op de avond van maandag 27 oktober kwam 
Betty Boon-Jak thuis in het land dat elk 
verstand te boven gaat, waar haar lieve Piet al 
eerder was aangekomen. Hiermee kwam een 
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einde aan een periode van meer dan 12 jaar 
met langzaam voortschrijdende Alzheimer. De 
laatste acht jaar verbleef ze in Rosariumhorst. 
Toch bleef Betty altijd vriendelijk en 
belangstellend voor alle bezoek en het 
verzorgend personeel. In verwondering leefde 
ze in haar kleine wereld, met jarenlang 
dagelijks bezoek. In 1933 werd Betty geboren 
als oudste van acht kinderen. Lange tijd 
woonden ze aan de Heiligeweg. Al jong was 
baby's en kleine kinderen verzorgen haar 
passie. Dat begon met de zusjes, broertjes en 
buurkinderen. In 1959 trouwde ze met Piet 
Boon. Binnen vijf jaar kwamen er vier kinderen. 
Toen die iets groter werden sprong Betty bij als 
er nichtjes of neefjes werden geboren. Later 
werd die zorg moeiteloos voortgezet met de 
acht kleinkinderen. Als het nodig was, kon ze 
goed voor zichzelf opkomen. Voor de grotere 
kinderen gold orde en regelmaat: de kinderen 
netjes in de kleren en vooral ook goede 
schoenen. En alle ochtenden versgeperste 
sinaasappelsap. Zo woonde ze met Piet bijna 40 
jaar op de Dr. Bonstraat in Assendelft. Ze 
maakte schoon in de pastorie en hielp met 
koffie schenken op zondag. Samen met 
vrienden maakten ze vele fietsvakanties in 
Nederland, waarbij ze in trekkershutten 
verbleven. Texel was ook een favoriete 
bestemming. Of dichtbij, met Piet een ijsje eten 
bij het pontje Buitenhuizen. Bij familiefeesten 
genoot ze van de vrolijkheid en een glas droge 
witte wijn. De afscheidsdienst in de kerk was 
maandag 3 november, waarna wij haar hebben 
toevertrouwd aan moeder aarde. In het graf bij 
Piet, naast dat van haar ouders en broer Guus. 
‘Wat een rijkdom’ zou ze gezegd hebben.  
Kok Klever 
 
Niek Mak  
Dinsdagavond 28 oktober is Niek Mak thuis in 
de Wattstraat overleden op de leeftijd van 87 
jaar. Hij werd geboren als mannelijke helft van 
een tweeling. In het warme gezin Mak waren 
twee tweelingen. Hij leerde voor timmerman 
maar werkte in de procesindustrie in de oliën 
en Wessanen. Op bezoek in het ziekenhuis 
leerde hij ‘zuster’ Ans van der Lubbe kennen. Zij 
waren 57 jaar heel gelukkig getrouwd. Na een 
flat in Wormer woonden ze aan de Lindelaan in 

Zaandijk, waar hun dochter en zoon 
opgroeiden. Rond de eeuwwisseling kwamen 
ze naar de tot appartementen omgebouwde 
kerk in Wormerveer. In die tijd kregen ze drie 
kleinkinderen die veel voor hen betekenden. 
Muziek en zang waren belangrijk in zijn leven. 
Vele jaren heeft hij gezongen, begonnen op het 
knapenkoor in de parochie. Niek had een zeer 
sociale inslag en was betrokken bij de 
Zonnebloem. Al jong in zijn leven kreeg hij 
diabetes en rond zijn 60e hartproblemen. Vier 
jaar geleden dachten we dat hij verder zou 
gaan, maar zijn ‘reservetijd’ en werd een mooie 
periode. Tijdens de uitvaartdienst noemden 
vele zijn lieve karakter, het bakken van 
appeltaart, zijn interesse en het kunnen 
verbinden van mensen. ‘We zijn bofkonten’ 
zeiden ze tegen elkaar vlak voor zijn heengaan. 
Door de goede deskundige zorg van zijn Ans is 
hij in zijn eigen bed kunnen overlijden. De 
kerkelijke uitvaartdienst was in het 
crematorium waar op verzoek van Niek als 
laatste het In paradisum klonk, ten paradijze 
geleiden u de engelen, het gezang dat hij al als 
jonge jongen van 7 jaar had gezongen bij het 
gelovig uitgeleide doen. Dat hij ook zo 
ontvangen mag worden. 
 
Jan Kramer 
Op 2 maart 1938 werd Jan Kramer geboren in 
Velsen-Noord. Samen met zijn vrouw Ria 
woonde hij vele jaren op de hoek van de 
Snuiverstraat en de Weverstraat in Krommenie. 
Zijn jeugd, getekend door de oorlog, leerde 
hem één ding: je bent er voor elkaar. Dat werd 
de kern van zijn leven.  
Na veertig jaar trouwe dienst bij de Hoogovens 
vond hij na zijn vervroegd pensioen een nieuwe 
roeping: zich inzetten voor de gemeenschap. In 
Krommenie, en later op meerdere plaatsen, 
was hij voorzitter van het schoolbestuur voor 
het katholiek onderwijs. Hij geloofde in gelijke 
kansen en werkte aan een stevige basis voor 
kinderen.  
Voor senioren werd hij een rots in de branding. 
Als voorzitter van de KBO, later als secretaris 
van KBO Noord-Holland en raadslid van de 
Zaanse Seniorenraad, streed hij voor hun 
belangen. Hij was actief in de bondsraad en 
trad op als vertrouwenspersoon in de 
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Rosariumhorst en Durghorst. Meer dan 25 jaar 
gaf hij zijn tijd en energie om het welzijn van 
ouderen te verbeteren. Niet voor eer of 
erkenning – hij vertrok liever met stille trom – 
maar zijn impact was groot. Jan stond bekend 
als een bestuurder die luisterde, eerlijk zei waar 
het op stond en altijd verbinding zocht.  
Zijn inzet ging verder dan vergadertafels. Van 
sportclubs tot toneelverenigingen, van lokale 
initiatieven tot provinciale 
belangenbehartiging: overal waar 
gemeenschap was, daar was Jan. Tot een week 
voor zijn overlijden was hij actief als 
mantelzorger, ondanks het verdriet om het 
verlies van hun oudste zoon vorig jaar. Jan en 
Ria werden de trotse opa en oma van twee 
kleinkinderen die veel voor hen betekenden.  
Op 29 oktober overleed hij na een kort ziekbed 
in Hospice De Schelp.  
Jan Kramer laat een nalatenschap van liefde, 
zorg en betrokkenheid achter. Zijn werk voor 
onderwijs en senioren in Krommenie, de 
Zaanstreek en Noord-Holland heeft vele levens 
geraakt. Wij gedenken hem met waardering en 
dankbaarheid.  
Bernolf Kramer 
 
Ria Smit-Duivenvoorden 
Op zaterdag 1 november is Ria Smit-
Duivenvoorden overleden op haar leeftijd van 
79 jaar in haar thuis aan de Dr. Bonstraat. 
Ze groeide op in een gezin van negen kinderen 
in Zaandam waar werken, zorgen en verzorgen 
haar van jongs af aan werden meegegeven. Na 
twee jaar huishoudschool kwam ze thuis om 

mee te werken. Ze leerde Ton Smit kennen en 
na hun huwelijk in 1968 vertrokken ze vanwege 
zijn werk naar Blerick. Daar werden hun zoon 
en dochter geboren. Maar na enkele jaren 
keerden ze terug naar de Zaanstreek. Hier werd 
hun tweede dochter geboren. Ria werkte in de 
gezinszorg. Vanwege de kinderen stopte ze 
daarmee. Ria was heel actief en creatief op de 
scholen de Heidebijtjes en de Bijenkorf, zoals 
dat ging in die dagen toen moeders veel 
ondersteuning boden. Ze deed de 
moedermavo en was sociaal actief. Ze hebben 
genoten van het opgroeien van hun kinderen. 
Later in hun leven kwamen er kleinkinderen 
van wie ze erg van heeft genoten en met wie ze 
veel heeft ondernomen. Ze was heel zorgzaam 
en ondernemend. Ze heeft ongelooflijk veel 
gefietst in haar leven. Vele jaren zong Ria bij St. 
Caecilia en het rouwkoor totdat haar 
toenemende doofheid dat steeds moeilijker 
maakte. De laatste jaren werden getekend 
door haar ziekte kanker, maar ook door haar 
vechtlust om steeds weer door te gaan.  
De tuin had een belangrijke plaats in hun leven. 
Op de rouwkaart staat dan ook: 
Reepje aarde, waar gewerkt worde en 
gestorven, gestorven en geleefd. Waar de 
kosmos zich subliem vertaalt. In geuren en 
kleuren in vormen en manieren. Zomaar een 
torretje, een mier, een paddenstoel, een bloem. 
Reepje aarde waar alles gebeurt wat maar 
gebeuren kan. Na een zeer drukbezochte 
afscheidsdienst is haar lichaam begraven.  
 

 
Bij de vieringen
Kerstperiode 
Stap voor stap zetten we in deze weken onze 
schreden op weg naar Kerstmis. Het licht op de 
Adventskrans groeit tegen het duister in. En dat 
hebben we hard nodig in onze wereld, in deze 
tijd nu zoveel crisissen dagelijks over ons heen 
komen. Gelovige mensen leven van de hoop. 
Vertrouwen erop dat alles niet voor niets is, dat 
ondanks alle ellende op deze wereld recht en 
vrede zullen zegevieren. En dat God daar zijn 
Naam aan heeft verbonden. Een hoopvol 

visioen, maar het lijkt soms te ver gegrepen om 
erin te geloven.  
Weest welkom om uw hart en uw ziel op te 
laden bij de Heer en bij elkaar, om het licht te 
zien groeien, om hoopvolle woorden van de  
profeten te beluisteren en adventsliederen te 
zingen en dan kan het Kerstmis worden. We  
vieren de geboorte van Hem die we onze Heer 
en Verlosser noemen, Mensenzoon, Licht van  
de Wereld, Zoon van God. Voor sommige 
mensen het grootste feest van het jaar, voor 
anderen de start van het op weg gaan naar 
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Pasen, waar uiteindelijk blijkt dat lijden en 
dood niet het laatste zijn.  
De week daarna is er de jaarwisseling. Af en toe 
klinken er alweer luide knallen. Maar ’s 
middags om 17.00 uur blikken we terug op wat 
2025 ons heeft gebracht en om dat ook voor 
God te brengen. We doen dat net als andere 
jaren aan het einde van de middag, daarna is er 
alle tijd om nog ergens heen te gaan. 
U bent van harte welkom om op donderdag 1 
januari na de viering elkaar alle goeds, vrede en 
zegen voor het nieuwe jaar toe te wensen.  
Traditiegetrouw doen we dat ook weer met 
een oliebol en een glaasje.  
 
Met het feest van de Openbaring des Heren 
sluiten we op zondag 4 januari de kerstperiode 
af met het feest van Driekoningen.  
 
Oecumenische viering 
Zondag 18 januari is er weer de jaarlijkse 
Oecumenische Viering met de voorgangers van 
de Krommeniese kerken.  
 
De lezingen 
In onze liturgie lezen we in een driejaarlijkse 
cyclus afwisselend de evangelieverhalen uit 
Matteüs, Marcus en Lucas. De vierde 
evangelist, Johannes, komt door het jaar heen 
aan bod. Bij de lezing van het evangelie wordt 
dan een Bijbeltekst uit het Eerste of Oude 
Testament gekozen. Officieel is er in de 
zondagse liturgie een lezing uit de Brieven van 
de apostelen uit het Nieuwe Testament. Deze 

worden gekozen in een doorgaande lezing en 
hebben inhoudelijk vaak niet veel verband met 
de eerste, en tweede en (derde) lezing.  
In dit komende jaar zullen we hoofdzakelijk 
lezen uit het evangelie van Matteüs. 
Hij schrijft zijn verhaal over Jezus in de vorm 
van vijf grote toespraken van Jezus. We 
beginnen met de Bergrede. De plaats is helder: 
op de berg. Massa’s mensen zijn hem gevolgd, 
maar hoe velen zullen Hem achternagaan 
wanneer hij weer afdaalt? Want het zijn stevige 
woorden die er gesproken worden: Over de 
linker en de rechterwang, over de splinter bij 
de anderen en de balk in je eigen oog. Maar 
ook dat je mag zijn als zout, als licht, dat je je 
niet onnodig zorgen hoeft te maken. Woorden 
die uitnodigen om in de spiegel te kijken, maar 
ook, om het met het jaarthema te zeggen, dat 
we Pelgrims van Hoop zijn. 
 
Jaarthema 
Over dat jaarthema gesproken. In de 
Zaanstreek zijn we gewend dat per werkjaar te 
laten lopen. Vorig jaar op Kerstmis begon 
wereldwijd dit jaar van Pelgrims van Hoop en 
het eindigt officieel met Driekoningen. 
Zaankanters pakken hun traditie weer op dus in 
september beginnen we met een nieuw 
jaarthema. En Pelgrims van Hoop is zo krachtig, 
daar kunnen we nog wel even mee voort. 
 
Welkom in de liturgie. 
Matthé Bruijns 
 

 

Woensdagmorgen 
Naast de Warme Ochtend op vrijdag is er ook 
iedere week op woensdag koffiedrinken in 
één van de Krommeniese kerken. De eerste 
en derde woensdag is dat in de Petrus.  
Sinds drie jaar is er dan voorafgaande aan de 
koffie een eucharistieviering. Een klein 
groepje parochianen bezoekt deze viering. 

Vanaf 1 januari vervalt deze 
eucharistieviering. Wel zal pastoor Nico 
Kerssens vanaf januari ook af en toe voorgaan 
op de donderdagmiddag in de Rosariumhorst. 
Deze viering om 14.45 uur in de Grote Zaal is 
ook open voor mensen van ‘buiten’. 

 

Familieberichten 
Dopelingen 
Zondag 12 oktober is Nolan Groot gedoopt. 
Hij is de zoon van Justin en Saskia Groot-
Botterweg en broertje van Marley. 

Zondag 16 november is Noëlla Licumahuwa 
gedoopt. Zij is de dochter van Marc en Mandy 
Licumahuwa.   
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Voor de kinderen
 
Hierbij de data van de kinderwoorddiensten 
tijdens de advent in 2025: 
14 december; 1e advent 
21 december; familieviering waarbij mensen 
met een verstandelijke beperking te gast zijn. 
 
Natuurlijk is er ook dit jaar een herdertjesmis 
op donderdag 25 december om 08.30 uur. Het 
verhaal dit jaar heet: “Geen stille nacht”.   
Na het succes van 2024 zal er ook dit jaar een 
kinderkoor zijn. Het is de bedoeling dat 
kinderen zich opgeven voor óf het kerstspel óf 
het kinderkoor.   
We zijn ook op zoek naar kinderen die willen 
lezen (een voorbede of een stuk van het 
kerstverhaal). Dit kunnen ook kinderen uit het 
kinderkoor zijn, maar helaas geen kinderen uit 
het kerstspel.  
Opgeven kan vanaf nu op: 
activiteiten.petrusparochie@gmail.com. Graag 
met naam + leeftijd van het kind, voor welke 

activiteit, kinderkoor of kerstspel en eventueel 
ook of het kind wil lezen. 
 
De repetities zijn op de volgende data: 
Kinderkoor: 
Zondag 14 december van 11.00-12.00, dit is 
aansluitend na de viering. 
Zondag 21 december van 11.00-12.00, dit is 
aansluitend na de viering 
Kerstspel: 
woensdag 24 december van 10.00 tot 11.30 
Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk 
kinderen mee willen doen zodat we er weer 
een mooie Herdertjesmis van kunnen maken! 
 
In 2026 starten we op 18 januari met een 
kinderwoorddienst tijdens de oecumenische 
viering.  
Meer informatie over de kinderwoorddiensten 
tijdens de 40-dagentijd, (palm)Pasen en de 
escaperoom volgt in de volgende Rots. 

Eerste Communie
 
Het is lang geleden dat de Eerste 
Communievoorbereiding op scholen plaats 
vond. De aantallen kinderen zijn inmiddels zo 
klein geworden dat we net als andere jaren de 
voorbereiding met diverse parochies samen 
doen.  
Om de twee jaar starten we in het Noordelijk 
deel van onze Zaanstreek een project ter 
voorbereiding op de Eerste Communie. We 
gaan hier in het voorjaar 2026 weer mee 
beginnen. 
Als u uw zoon of dochter graag mee wilt laten 
doen, stuurt u dan een berichtje naar 
petrusvis@planet.nl.  

Omdat een redelijk leesniveau een voorwaarde 
is om mee te kunnen doen gaan we ervan uit 
dat uw kind minimaal in groep 4 van de 
basisschool zit. 
De plaats van voorbereiding is mede afhankelijk 
van waar de meeste kinderen vandaan komen.  
De bijeenkomsten vinden op een 
doordeweekse middag plaats. Van ouders 
wordt verwacht dat zij ook deelnemen aan de 
uitvoering van de activiteiten.  
De dag van de Eerste Communie is op  
zondag 12 april in de Petruskerk in Krommenie. 
  
Namens de pastores   
Matthé Bruijns 

mailto:activiteiten.petrusparochie@gmail.com
mailto:petrusvis@planet.nl
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Adventsactie voor Solidaridad 

Steun cacaoboeren in de strijd tegen 
kinderarbeid 
Dit jaar vragen wij aandacht voor kinderarbeid 
in de cacaosector in Ghana. In de cacaosector 

in Ghana is kinderarbeid een groot probleem. 
Alternatieven bieden 
Solidaridad steunt boeren om de 
onderliggende oorzaak van kinderarbeid, 
namelijk armoede, aan te pakken. We 
ondersteunen hen bij het oprichten van lokale 
coöperaties, zodat ze elkaar kunnen helpen, 
samen sterker staan en vakkundige hulp 
kunnen inhuren. Zo worden de kinderen ontlast 

en kunnen ze naar school. Elders in dit blad 
vindt u daar meer over.  
Behalve een bijdrage rechtstreeks op het 
banknummer van Solidaridad 
NL45RABO0129911151 kunt u een (kerst)gave 
ook via de collecte of in de vertrouwde 
donatiebox achterin de kerk doneren  
Namens de cacaoboeren in Ghana: Dank! 

 

Vacature vervuld
In het vorige nummer meldden we dat de 
redactie van de Petruseditie van de Verbinding 
op zoek was naar vervanging van Gerhard 
Elbers, die afgelopen zomer helaas zijn taak 
moest neerleggen. We zijn erg blij met de 
positieve reactie van Gerda de Beer. Zij heeft 
jarenlang het clubblad van Lycurgus-Hygiea in 
elkaar gezet en wil graag haar krachten wijden 
aan ons parochieblad. Ook haar man is al bij De 
Verbinding/voorheen De Rots betrokken: De 

900 exemplaren van het vorige nummer 
werden door hem afgedrukt. Corrie van Sijl 
blijft in ieder geval voorlopig de eindredactie 
van de kopij verzorgen, Gerda neemt de taak op 
zich om er, samen met het centraal 
aangeleverde eerste deel een goed leesbaar 
geheel van te maken. We zien beiden uit naar 
een prettige samenwerking.  
 
Uw redactie: Gerda de Beer en Corrie van Sijl
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Projectkoor
 
Zondag 30 november heeft Het Projectkoor 
gezongen tijdens de viering. Lijkt het je leuk om 
de volgende keer met ons mee te zingen kom 
dan een keer langs op een van de repetities. 
Ook als je geen of weinig zangervaring hebt. 
Plezier in het samen met elkaar zingen staat 
voorop!  
 
 

 
De repetities zijn om de week op 
donderdagavond van 20.00-21.30 uur in de 
ontmoetingsruimte. In januari 2026 starten we 
met de voorbereiding voor een nieuwe viering 
in de veertigdagen tijd.  
Dus als je mee wilt komen zingen meld je dan 
aan op: 
middenkoor.petrusparochie@gmail.com  
 

 

Jubileum Rotsvast
 
Het koor Rotsvast viert op zondag 11 januari 
dat het twintig jaar bestaan. De voorganger, 
het Thematisch Koor zong op de 2e en 4e 
zaterdag van de maand en de 3e zondag in de 
kerkdienst van ziekenhuis De Heel.  
De onderlinge verbondenheid was groot, vaak 
meer dan een half mensenleven lang. 
Het gevaar van kerkenwerk is dat het soms lijkt 
of je er levenslang aan vast zit. Maar zo’n 
twintig jaar geleden werd het toch tijd voor een 
afronding. In dankbaarheid is er teruggeblikt en 
dank je wel gezegd naar elkaar. 
Tegelijkertijd vonden velen ook dat die eigen 
traditie van Nederlandstalige gezangen in onze 
parochie voortgezet moest worden. De rijkdom 
van Huijbers, Oosterhuis, Oomen en vele 
andere componisten en tekstschrijvers die de 
liturgievernieuwing na het Vaticaans Concilie 
heeft voortgebracht is een eigentijdse 
verwoording in muziek, in zang van ons 
geloven. Dat wilden we in onze parochie niet 
missen. 
Er werd gezocht naar een dirigent en een 
pianist. In Marjoke Keek en Serge Makarchev 
vonden we die. Voor de eerste repetitie 
hadden we gerekend op 25 zangers en 
zangeressen. Dat aantal werd ruim 
overschreden, het kopieerapparaat heeft 
overuren gedraaid om maar liefst ruim veertig 
partijen te kopiëren.  
Door de jaren heen zijn er heel wat dierbare 
mensen uit de kring van dit koor weggevallen.  

Het hoort bij deze tijd dat voor kortlopende 
projecten makkelijker mensen zijn te vinden 
dan voor langere verbanden, maar juist met 
een koor is de langere duur zo belangrijk om 
repertoire op te kunnen bouwen.  
We kijken met dankbaarheid terug op deze 
twee decennia. 
We weten niet hoe het verder gaat, maar het 
zilver ligt binnen bereik. 
Van harte gefeliciteerd en dank, heel veel dank 
voor jullie stem en jullie hart. 
 
 
Matthé Bruijns  

 
 
 
 

 

mailto:middenkoor.petrusparochie@gmail.com
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Kerstnacht zingen
 
Zoals het bij een goede traditie hoort, zingen 
wij ook dit jaar weer de traditionele 
kerstliederen in de nacht (vroege ochtend) van 
Eerste Kerstdag, 25 december. Dit jaar doen we 
dat in ‘oud’- Krommenie, ten oosten van de 
Rosariumlaan. 
Wij beginnen om 5.00 uur ‘s morgens op de 
hoek van de Heiligeweg met de Fortuinlaan. 
Wij pauzeren in de Nicolaaskerk en daarna 
bezoeken wij de appartementen van de 
Durghorst met ‘ons’ orkest en vervolgen dit 
met een bezoek aan het Hospice aan de 
Evenwichtstraat.  
 

 

Om ongeveer half acht stoppen wij. 
Zingen in de Kerstnacht is een bijzondere 
traditie en ervaring. 
Iedereen die van zingen houdt en er niet voor 
terugschrikt een flinke wandeling te maken is 
van harte welkom. Voor bladmuziek wordt 
gezorgd. 
Namens de Raad van Kerken Krommenie en 
Assendelft willen wij u hiervoor van harte 
uitnodigen. 
Voor vragen: l_brinkman@yahoo.com  
 
Graag tot ziens op Kerstmorgen, 
 
Liesbeth Brinkman 

 

‘Samen een bakkie doen’
Onder het oer-Hollandse motto ‘Samen een 
bakkie doen’ kunt u ook iedere woensdag in 
een van de Krommeniese kerken terecht. 
Gewoon om even te praten met andere 
mensen. Gewoon om andere mensen te 
ontmoeten. Gewoon om even weg te zijn van 
de dagelijkse beslommeringen. Gewoon om 
even tegen iemand aan te kijken en niet naar 
de TV of de planten en de muren. Gewoon om 
even naar elkaar om te zien. Steeds van 10:00 
uur tot 12:00 uur. Dit wordt u aangeboden 
door de Raad van Kerken van 
Krommenie/Assendelft en De Zonnebloem.  
Het rooster voor de komende weken: 
 

10 december Doopsgezinde Vermaning  
  Noorderhoofdstraat 46 
17 december Petruskerk, Snuiverstraat 2 
24 december Leliekerk Lisdoddelaan 1 
31 december Oudkatholieke kerk 
  Noorderhoofdstraat 131 
 7 januari Petruskerk, Snuiverstraat 2 
14 januari  Doopsgezinde Vermaning 
  Noorderhoofdstraat 46 
21 januari  Petruskerk, Snuiverstraat 2 
28 januari  Leliekerk, Lisdoddelaan 1  
 4 februari Petruskerk, Snuiverstraat 2  
11 februari Doopsgezinde Vermaning 
  Noorderhoofdstraat 46

In Wormerveer bent u iedere woensdagochtend van 10:00 tot 13:00 uur welkom in  
“De Nieuwe Steeg”, de kosterij achter de PKN-kerk aan het Noordeinde. 
 

Rooster Kerkwerk
Maandag 22 december   9.00 uur 
Maandag 5 januari 2026 9.00 uur 
Maandag 2 februari         9.00 uur 

Contact: Marie-José Mooij-Spil   
Tel: 06-37421977 
email:mariej.mooij@gmail.com
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God is een migrant! 

In de Advent zag ik in een tijdschrift een 
duistere foto. Je ziet een klein meisje dat in een 
fel licht staat. Is dat het bevrijdende Licht van 
Kerstmis?  

Nee, het is de schijnwerper van de bewakers bij 
de grens tussen Mexico en de VS.  
Bij de foto staat geschreven: Slechts een minuut 
staat ze in het licht. Twee jaar oud, gevlucht uit 
Honduras samen met haar moeder.’ Bij het hek 
aan de grens van Texas eindigt de hoop op een 
leven in veiligheid en vrijheid. De toekomst van 
beiden is duister. Ze worden teruggestuurd naar 
hun thuisland, dat nooit een thuis was. Maar 
troostend klinken de woorden van Jesaja die wij 
met Kerstmis horen: Het volk dat ronddwaalt in 
het donker ziet een helder licht! Over hen die 
wonen in een land vol duisternis gaat een 
stralend licht op!  
En de tekst voegt er aan toe: En het zal niet de 
schijnwerper van de grenspatrouille zijn.’  

Is dat geen flauwekul? Die moeder met haar 
dochtertje moeten toch terug naar Honduras? 
Wat heeft het voor zin om oude verhalen te 
citeren over licht in de duisternis, over een kind 
dat geboren wordt en later als koning redding 
zal brengen aan alle vluchtelingen, paupers en 
randfiguren. Hebben ze ons verder geholpen? 
Is er vrede gekomen?  
Toch blijven we die teksten herhalen, voorlezen 
aan elkaar. We doen dat al jaren, al eeuwen en 
we willen er maar niet mee ophouden. 
Waarom niet? Omdat wij hopen dat er toch 
eens – God mag weten wanneer – een einde 
komt aan al die ellende in de wereld, al die 
oorlogen, al die honger, al dat verdriet, ver weg 
of in je eigen huis. We horen met Kerstmis 
Lucas vertellen over de komst van Jezus in onze 
wereld. Zijn ouders, Jozef en Maria, trekken van 
Nazareth naar Bethlehem. Ze zoeken onderdak, 
maar er is geen plaats voor hen in het 
gastenverblijf, zeg maar het hotel of de 
herberg. Zelfs geen bed - bad - broodregeling. 
Ze zijn ongewenst. Net als het kleine meisje 
met haar moeder op de foto. Ook voor hen is 
er geen opvang. Jezus wordt uiteindelijk 

geboren in de stal onderin de herberg. Zijn 
ouders hebben geen wieg dus wordt hij 
neergelegd in een voerbak. Dat was toen 
gewoon een kuiltje in de grond. Vanwege het 
kind wordt er wat stro ingelegd.  Komen er 
belangrijke mensen langs? Keizer Augustus? 
Gouverneur Quirinius?  
Komt Minister Mona Keijzer van Asiel en 
Migratie informeren wat ze hier in godsnaam 
komen doen? En als ze zou komen dan 
reageert Maria vast met: Ter Apel was vol!  
En weet wel mevrouw Keijzer, dit kind komt in 
Gods Naam! Maar niemand komt langs. Raar 
eigenlijk, want wij zeggen - geloven toch dat 
God in Jezus mens is geworden?  
Poetin en Trump, alle machthebbers willen 
daar toch bij zijn? Van gaan profiteren? Dat 
gebeurt niet. God maakt meteen duidelijk waar 
het hem/haar om gaat. Hij/Zij daalt van alzo 
hoge neer naar de aarde, verandert van plaats, 
steekt een grens over. Oftewel in het Latijn 
migrare.  

Dus God is een migrant. Net als die moeder en 
haar kleine meisje uit Honduras. De schepper 
van de wereld komt naar onze wereld vol 
gevaren en bedreigingen en komt aan het Licht 
in dat mensenkind Jezus van Nazareth. Die 
deed tijdens zijn veel te korte leven niets 
anders dan God, want hij deed goed. Wij 
worden met Kerstmis ook uitgenodigd om te 
migreren. Om ons om te keren! waar die Jezus 
altijd toe opriep. Om ons af te keren van 
egoïsme en ons tot liefde te wenden. Om zo 
pelgrims van hoop te worden, die nooit meer in 
nacht en duisternis verdwalen, omdat zij een 
Licht hebben gezien. Het Licht van de Hoop die 
God in Jezus ons aanreikt. En weet dan wel: 
hoop is niet dat je denkt dat alles goed komt. 
Hoop betekent dat je doet wat goed is, 
onafhankelijk van de afloop. Maar doe ‘t als 
God! Word migrant! Word pelgrim van hoop! 
Word Licht! Voor het meisje en haar moeder. 
Voor wie niet. 

Ko Schuurmans, pastor 
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Uit het Afleesboek van de Sint Petrusparochie 1957-1958, nummer 87
15 december 
Dinsdagavond 17 december om 8.00 uur in het 
gebouw Debatingsavond over: “Het 
Dansprobleem”. Gezien het onderwerp mogen 
wij zeker wel een grote opkomst verwachten.  
 
22 december 
Woensdag Eerste Kerstdag. Feest van de 
Geboorte van O.H. Jezus Christus. De eerste 
Nachtmis is om half drie; de tweede Nachtmis 
is om vijf uur. In de eerste Nachtmis zijn alle 
plaatsen vrij; wel moet 20 ct. plaatsengeld 
betaald worden; alleen de kerkmeesters, de 
armmeesters, de dienstdoende collectanten en 
kerkwachten behouden hun eigen plaatsen. 
Onder de eerste nachtmis wordt het 
Christusbeeldje naar de kribbe gebracht en 
worden de kaarsen ontstoken. De collecte is 
voor de Ondersteunden in onze eigen parochie.  
Om half drie de Plechtige Vespers met 
Predikatie. Na de Vespers “Kindje Wiegen”.  
 
29 december 
Heden: Zondag onder het Octaaf van Kerstmis. 
Degenen die nog wat met de Pastoor te 
verrekenen hebben worden dringend verzocht 
dit nog deze week te doen.  
Dinsdag: Oudejaar. Om 7.00 het Lof met 
Miserere, Preek en Te Deum. 
Woensdag: Nieuwjaar. De H.H. Missen als op 
Zondag. Na de Hoogmis en na de H. Mis van  
11 uur is er gelegenheid tot het aanbieden van 
nieuwjaarswensen aan de pastorie, wat zeker 
op prijs zal gesteld worden. Om bekende 
redenen is er geen Lof.  
 
5 januari 1958 
Heden Feestdag van de Allerheiligste Naam van 
Jezus. Heden de feestelijke herdenking van het 
10-jarig bestaan van onze Jeugdraad. Heden 
collecte voor onze Jeugdraad.  
Om 8 uur Feestuitvoering in het Gebouw.  
Maandag: Feestdag van de H.H. Driekoningen 
of van de Verschijning des Heren aan de 
Heidenen.  
 

12 januari 
Heden de eerste Zondag na Driekoningen. 
Feestdag van de H. Familie Jezus, Maria en 
Jozef.  
Gevonden een zware zilveren Rozenkrans.  
Zaterdag 18 januari begint de Internationale 
Bidweek tot Hereniging der Kerken.  
 
19 januari 
Heden collecte voor de Afrikaanse Missiën. Aan 
de kerkdeuren collecte voor de “Memisa”. Om 
7.00 uur het Lof met Rozenhoedje voor de 
hereniging der Kerken.  
Zaterdag 25 januari: Feestdag van de bekering 
van de H. Apostel Paulus. Einde van de 
Internationale Bidweek tot hereniging der 
kerken.  
 
26 januari 
Zaterdag: Priesterzaterdag. Om 7.00 uur Maria-
Lof met Rozenhoedje voor onze priesters en 
priesterstudenten.  
 
2 februari 
Heden: Zondag Septuagesima, eerste 
voorbereidingszondag op de Vasten.  
De wijding en het uitdelen van de gewijde 
kaarsen heeft dit keer plaats vóór de H. Mis van 
11 uur. Maandag wordt het feest van Maria 
Lichtmis gevierd. Heden begint de Novene bij 
gelegenheid van het eeuwfeest van de eerste 
verschijning van de Onbevlekte Moedermaagd 
te Lourdes. De Bisschop vraagt aan allen om zo 
mogelijk gedurende deze Novene de H. Mis bij 
te wonen, de H. Communie te ontvangen en 
dagelijks het Rozenhoedje te bidden met de 
Litanie van Maria en het gebed: Onder Uwe 
bescherming.  
Maandag: Feestdag van Maria Lichtmis en van 
de H. Blasius. Na iedere H. Mis wordt de 
Blasiuszegen gegeven; de 
kinderen ontvangen de zegen 
op school.   
 
Samenstelling Corrie van Sijl  

 
 


